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Wij zijn op reis geweest naar Sevenum in Limburg en zaten in  

De Schatberg 

 

De reizigers die mee gingen zijn: 

Margreet, Marij, Petra, Prewina, Linda, Shaolan, Henny 

 

De begeleiders waren: 

Irene, Maureen, Auktje  

 

 

 

 
 

 

 

 

Vrijdag 12 juni  

 

De reis begint iets later dan gepland ivm het vele verkeer op de snelwegen. 

Rond 16.20 uur komen we aan bij De Schatberg, en na een lekkere maaltijd en een 

gezellige avond om elkaar te leren kennen gaan we vermoeid naar bed. 

 

 



 

 

 

Zaterdag 13 juli  

 

Na een goed en stevig ontbijt stappen we vrolijk in de bus en rijden we naar de outlet 

in Roermond om te winkelen. Wat zijn hier veel kleding- en schoenen/tassenwinkels. 

Linda en Prewina kopen een mooi zomershirt. 

Iets verderop is het a la 'de bedriegertjes'. De fonteintjes spuiten het water omhoog en 

we hebben veel dapperen onder ons die er doorheen durven lopen, de natte schoenen 

op de koop toe nemend. 

Na Roermond is Venlo aan bod en maken we daar de stad onveilig. Marij en Petra 

halen oortjes voor hun I-Pad en telefoon. Shaolan een mooi kanten hemdje en 

Margreet zoekt een zachte knuffel uit. Prijsvraag: Hoe gaan we de knuffel noemen? 

Hennie is slim en bewaard haar geld om later iets te gaan kopen. 

Moe en voldaan gaan we naar Amon Pizzeria en we laten ons de pizza's en spareribs 

goed smaken. 

De avond is gemoedelijk en genieten we allemaal van fris, bier advocaat met 

slagroom en nog meer lekkers.  

 

 

 

 

 



             

 



             

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 14 juli  

 

Wat een zondagmorgen. 'Niks niet' om 6.30 uur opstaan, we hebben vakantie! En wat 

hebben de meiden uitgeslapen. Na een gezellig ontbijt gaan we met elkaar de tuin in 

om te genieten van een Spa bij Wellness Auktje. De voetjes gaan in het water met 

lekkere voetzout en daarna een voetmassage. Margreet is ontspannen en valt in slaap. 

Ook de oogleden van Petra worden zwaar. Prewina pakt een boek omdat ze weet dat 

het bad voor haar volloopt. Henny legt haar benen hoog. 

De telefoon van Irene raakt oververhit door het vele foto's maken. Shaolan vindt het 

spannend en Linda en Marij wachten ontspannend op hun beurt. Het weer werkt ook 

mee het is zonnig en warm. Eind van de middag lekker chillen met een aperitiefje in 

de hand. Irene en Auktje maken een heerlijke maaltijd met kip, twee soorten groente, 

appelmoes en krieltjes. Een lekker toetje met slagroom gaat er ook nog in.  

 

 

 

 

 



                                  

 

 

 

                        

 



 

 

Maandag 15 juli 

 

Vandaag kwam Maureen om 12.00 uur om Irene af te lossen. Ze werd getrakteerd op 

zelfgemaakt gebak met advocaat, wat een verrassing! Na de lunch hebben we in 

Sevenum de Action leeg gekocht en de boodschappen gedaan. 

De tante van Auktje heeft ons getrakteerd op een heerlijk soft ijsje. Deze hadden we 

wel verdiend na een lange wandeling naar de receptie. 

Gelukkig haalde Auktje ons weer op met de bus want het was best ver en zo warm! 

Na de wandeling werden er grote zakken friet gehaald door Maureen. Helaas waren 

de kroketten koud he bah! De oven deed niet wat hij moest doen. Gelukkig waren de 

kaassoufflés en frikandellen net op temperatuur.  

 

 

 



 

Dinsdag 16 juli 

 

We laten ons het uitgebreide ontbijt weer goed smaken en drinken koffie in de tuin 

met mooi weer en zon. Prewina verrast ons met een leuk dansje in de tuin. Dit heeft 

ze geleerd op haar dansschool, erg leuk om te zien. 

In de middag brengen we een bezoek aan Mind Mysterie in Horst. 

Een huis dat op zijn kop staat, een olifant met 8 of toch 4 poten, een eend dat ook op 

een konijn lijkt. Allemaal rare dingen, niets is wat het lijkt, wat leuk zeg! 

Vooral het huis op zijn kop geeft een bijzondere ervaring. 

We drinken lekker wat in het restaurant en gaan naar huis om nog wat uit te rusten. 

Maureen en Auktje hoeven niet te koken want we gaan  pannenkoeken eten, 

kaas, appel, spek, kaas ui, er is van alles wat, heerlijk! 

In de avond gingen de beentjes van de vloer op muziek van de Snollebollekes (van 

links naar rechts) de zangeres zonder naam en vele anderen.  

 

 

                                            

 

                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 17 juli 

   

In de ochtend nog een kleine Spa met handmassages en nagels lakken. In de middag 

naar Aardbeienland. Allemaal kabouters en heel veel aardbeien. Geen echte maar veel 

serviezen, klompjes, spreuken, sprookjes, alles gaat over aardbeien. 

Ook nog veel opgezette leeuwen, olifanten, vogels, panters die bewegen op muziek. 

In de winkel werd weer druk geshopt, oorbellen, jam en natuurlijk knuffels. 

We rijden naar Sevenum waar we op een leuk terras vriendelijk ontvangen worden en 

genieten van drinken en een heerlijk stuk Limburgse Vlaai. 

Nog even naar ons huis om uit te rusten voor de volgende trip naar Venray waar we 

gaan eten bij de Griek. Voor sommigen een nieuwe ervaring, vooral de Ouzo kon niet 

iedereen waarderen maar sommigen sloegen hem in 1 keer achterover.....(we noemen 

geen namen haha.....) Het eten werd wel door iedereen als heerlijk ervaren en we 

smulden allemaal van het lekkere eten, wat een vakantie!  

 

 



 

 

                                                                                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Donderdag 17 juli 

 

Na het ontbijt een paar rustige uurtjes waarin iedereen lekker zijn eigen ding kan 

doen. Lezen, op de I -Pad, praten of gewoon lekker chillen op de bank of in de tuin. 

Prewina en Margreet liggen lekker op hun bed en Prewina leest voor, zo gezellig. 

Ook krijgt Margreet nog een Mindfullness van Prewina. 

We vertrekken op tijd naar Maasbracht waar een prachtige rondvaartboot op ons 

wacht. We worden zeer welkom geheten door de alleraardigste bemanning en 

gelukkig is er een stoeltjeslift zodat iedereen boven op het dek kan zitten. 

Het is erg warm maar gelukkig is er schaduw en we genieten heerlijk van de mooie 

tocht op het water. We eten friet op de boot en halen na afloop nog wat boodschappen 

voor een lichte avond maaltijd buiten, zalm- en huzarensalade, stokbrood, brie, fruit 

en een ijsje na. 

En ja dan komt het einde van de vakantie in zicht en moeten de koffers ingepakt 

worden. Iedereen krijgt een mooie vakantie herinnering uitgereikt en we duiken op 

tijd ons bed in.  

                                 

                                                                             



      

 

                                                                        



 

 

 

 

 

Zaterdag 18 juli 

 

Ontbijten, lunchpakket smeren, bedden afhalen, prullenbakken legen enz enz, de 

vakantie zit erop. Prewina en Marij worden opgehaald in Sevenum, van de anderen 

nemen we afscheid in Arnhem. 

Allemaal bedankt voor de gezellige vakantie! 

 

Liefs van Irene/Maureen en Auktje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


